
 

Pa, 
 
Jij was mijn alles. 
 
Jij hield zo van het leven. 
Je werk.  
Je kracht. 
Je moed. 
Je hebt er alles voor gegeven. 
Grapjes uithalen was je grootste deugd. 
Alles wat we vroegen deed je voor ons. 
Rust nu maar uit. 
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. 
 
Maar wat is het zwaar 
om van jou te moeten scheiden. 
Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar. 
Had ik maar een ladder  - hoog genoeg -  
om tot bij jou te geraken 

Dan klom ik naar je toe 
Om even te horen hoe het daar is 
En om te zeggen dat ik je zo mis.. 
 
Voor altijd je dochter, Nadia x 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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