Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht

Nooit klagend, nooit vragend

Zijn lasten in stilte dragend

Zijn handen hebben voor ons gewerkt

Zijn hart heeft voor ons geklopt

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Lieve vader, lieve pépé

Je was het licht in onze ogen
De hoop in ons leven

Wie had dat gedacht

Zo dienstig voor velen

dat we je ooit af moesten geven



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45
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