
Als een droeve traan  

is een leven van ons heengegaan. 

Haar kracht en sterke levenswil  

zijn ons bijgebleven. 

 

De laatste dagen werden me te zwaar,  

mijn lijden te groot,  

daarom moest ik u verlaten. 

Zo blijft de traan dan even een stille mijmering  

en drager van een lieve herinnering. 

 

Lieve kinderen, kleinkinderen,  

achterkleinkinderen, familie en vrienden  

dank voor uw goede zorgen  

dank voor elk bezoek. 

 

________ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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