
Pa, 
 
Altijd stond je voor ons klaar, en stak je een hand toe 
om ons vooruit te helpen: de zorgen voor ons ma, 
de dagtaken in het gezin, de opvoeding van je kinderen, 
de opvang van de kleinkinderen, of als wijzelf later 
op eigen benen stonden. Geen moeite was je te veel. 
Het gaf jezelf zichtbaar zeer veel voldoening ‘goed te 
kunnen doen’ voor anderen. Het leek allemaal zo 
vanzelfsprekend. 
Door ‘wie je was’ en ‘waar je voor stond’, heb je aan 
ons belangrijke waarden voor het leven meegegeven: 
beleefdheid en respect, aandacht en zorg voor anderen, 
hulpvaardigheid, plichtsbesef en dankbaarheid: 
je was het allemaal. 
Het was je grootste plezier om je kinderen en 
kleinkinderen samen te zien, te praten en te lachen. 
Nu moeten wij van jou afscheid nemen. 

Pa, Bompa, bedankt voor alles. 
 

Slaap zacht, vader. 

 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 
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