
 

 

Lieve Opa, 
 
Je was een fantastisch man, vader, opa  
en de grote opa van ons allen. 
 
Bedankt voor de vele mooie jaren die je ons  
allen hebt geven. 
 
Je was een warm iemand met een hart van goud,  
altijd stond je klaar voor een babbel of een knuffel  
in een moeilijk moment. 
 
We zullen je nooit vergeten, je gaat steeds een plekje 
hebben in ons hart. 
 
Nu is de tijd gekomen om te rusten maar weet dat je 
blijft leven in onze dromen en mooie herinneringen. 
 
Slaap zacht lieve opa, ooit zien we elkaar weer. 
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Liefdevolle herinnering aan 
 

DE HEER 

Jean Van Campenhout 
Weduwnaar van Lisette Roekens (†2000) 

Levensgezel van Regine Janssens 

 

° Vilvoorde op 26 maart 1928 

† Elewijt op 1 december 2015 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 


