
Moe, 
We zullen je missen, elke dag,  
in kleine en eenvoudige dingen. 
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
    De kinderen 

 

Moeke, 
Bedankt, lieve moe ! Elke dag een glimlach,  
elk moment een kus, een knuffel. 
Jij hebt ons zoveel liefde bijgebracht.  
Je grapjes, je levenslust,  
we zullen het nooit vergeten. 
    De kleinkinderen 

 

Moemoe, 

Ook al zijn we nog zo jong, ook al hebben we nog 
zoveel vragen, we zijn zo blij dat we je hebben mogen 
kennen. De ritjes naar het rusthuis, ze deden ons zo 
veel plezier. Moe, je bent nu een lief klein sterretje 
met af en toe een knipoogje. 
Weet dat je altijd in ons hartje zal blijven. 
    De achterkleinkinderen 
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Dierbare herinnering 
 

Mevrouw 

Maria Steemans 

Weduwe van Alfons Jacobs (†1993) 
 

° Mechelen op 14 mei 1925 

† Mechelen op 31 december 2014 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


