‘n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe ‘n beetje

en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan

je zegt: “ik ben wat moe”
maar op n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.
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Dankbare herinnering aan

Mevrouw
Jeanne Moortgat

Weduwe van Lucien Verbruggen (11992)

° Ramsdonk op 27 januari 1922
1 Mechelen op 13 februari 2015



