Liefste Peter,

Nog even wachten en weldra is de zomer daar wéér !!!!
Ik kan amper wachten,
Onder die vele zonnestralen gaan we dan op Zondag, net zoals
andere jaren, samen naar het plaatselijke speeltuintje.
Glijdend van de glijbaan, zwierend op de schommel en leuke
zandcake maken. Ja, we hebben veel werk.
Jij geniet daar wel van, van mij zo druk bezig te zien,
ik trouwens ook.
De Fristi die ik nadien toch wel echt verdiend had,
ging jij dan ook graag voor me halen. Jij was toch wel
een echte lieve peter hoor !!!
Toen ik nog een baby’tje was, mocht ik mijn vuile pampertjes
zelfs bij jou thuis laten.
Ook de vele ‘puddinkjes’ die je me vaak als vieruurtje gaf,
smaakten me heerlijk !!!
Peter, dank je wel voor al die lieve, kleine dingen die je deed
of zei voor mij !!!
Ik zal jou nooit vergeten,

Dikke zoen X

Je petekind, June.
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Weduwnaar van Jeannine Van Camp
Wij danken u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of stil gebaar. ° Geel op 28 februari 1947
t Willebroek op 23 februari 2017
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