Wij hebben een vrouw gekend,
oh, wat was zij sterk.

Altijd was zij bezig,

altijd aan het werk.

Wij hebben een vrouw gekend,
die vol met liefde zat.

En ondanks al haar zorgen,

haar kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen nooit vergat.
Wij hebben een vrouw gekend,
die wij nooit meer zullen vergeten.

Hoe dat dan toch wel kan?

Het was ons moeder, moet je weten ...



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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