
Jij stelde geen hoge betrachtingen  

in dit leven, jij was tevreden  

met wat het leven bood voor jezelf. 

 

Jij wist nochtans het geluk te benaderen 

door zelf te geven wat je bezat: 

je arbeid en je hart. 

 

De vreugde die jij daardoor anderen 

verschafte, was voor jou meer dan genoeg. 

 

Iedereen die je kent, 

heeft het mogen ervaren. 

 

_______ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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