
 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed  

als je iemand die je lief hebt verliezen moet.  

De lege plek, het doet zo'n pijn  

maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.  

 
 
 
 

Liefdevol aandenken aan 
 

De heer 

Felix Vanhoebroeck 
 

Echtgenoot van Els Daelemans 

 

° Bornem op 18 mei 1956 

† Kapelle-op-den-Bos op 5 september 2018. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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