
 

Ma, 

 

Je hebt een moeilijk leven gehad met veel gezondheids-

problemen. Door de moeilijkste momenten heb je je er 

altijd kunnen doorslaan, gesteund door onze pa die  

- ondanks zijn dementie nu - de aanwezigheid van  

‘ons ma’ - ‘zijn Nora’  - in het rusthuis zal missen.   

Tot op het einde zijn jullie dicht in elkaars buurt  

kunnen blijven. 

Je hield van elk van ons en was altijd bezorgd over hoe 

het met ons ging. Je was ook altijd oprecht dankbaar 

voor een klein gebaar, aandacht en warmte van de  

mensen rond je heen.   

We hadden je nog zoveel willen zeggen en je bij elk  

bezoekje momenten van eenvoudig samenzijn  

en geluk willen bezorgen.  

 

Bedankt ma. Bedankt Bobonne. We missen je. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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Liefdevolle herinnering aan 

 

MEVROUW 

Nora De Bleser 
 

Echtgenote van 

Joseph Verbruggen 

 

° Mechelen op 10 augustus 1936 

† Kapelle-op-den-Bos op 9 juli 2016 


