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Liefdevolle herinnering aan
DE HEER

Jan Van Buggenhout

‘' Den Bug ’

Weduwnaar van José Clerbout (12013)

° Londerzeel op 14 augustus 1937
T Lippelo op 5 maart 2018

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Stukje voor stukje raak je je lichaam kwijt. Door de
nacht waarin je verdwijnt of het licht dat zich terugtrekt.
Je raakt je trekken kwijt. Je huid wordt glad en daarna
ben je doorzichtig. Je glijdt met je wang langs je wang,
met je voorhoofd langs je lies. Je stroomt met het bloed
mee. Want je gezicht is niets anders dan het bevroren
moment van het optillen en laten zakken van roeispanen

in zee.

Rabbi Yochanan ben Zaccai
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