
 

Lieve moe, 

 

Je was een zorgende en hardwerkende vrouw.  

In s�lle eenvoud was je een voorbeeld van toewijding  

als echtgenote, moeder en grootmoeder. 

Het bezoek van je achterkleinkindjes toverde steeds  

een lach op je gezicht en je volgde elke beweging. 

Je genoot van kleine dingen : lieve mensen om je heen 

voor een fijne babbel, je mooie tuin vol bloemen,  

een feestje met lekker eten. Gewoon samen zijn met  

iedereen die je graag zag. 

Wij zijn nu heel verdrie�g maar koesteren de mooie 

herinneringen aan jou en onze va. 

Rust zacht. 

 

 Je kinderen, kleinkinderen 

 en achterkleinkindjes 



________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

een troostend woord of s�l gebaar. 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 

Jeanne Wauters 
 

Weduwe van Jos D’hondt (†2003) 
 

° Breendonk op 12 september 1923 

† Londerzeel op 9 februari 2018 


