
 
 

 

 

 

Met dankbare herinnering aan 
 

 
Mevrouw 

Anna Gooremans 
 

Weduwe van Lucien Verlinden (†1999) 
 

Geboren te Muizen op 22 maart 1922 

en te Duffel in het rustoord Sint-Elisabeth 

van ons heengegaan op 8 januari 2014. 

 

________ 

 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 

 
 

 

 

 
Lieve ma, lieve bon, 
 
We zijn blij dat we je lang bij ons gehad hebben, 
ondanks de laatste vijf jaar dat je ons niet meer 
zo goed begreep en wij jou niet. 
Je hebt nog kunnen genieten van je  
achterkleinkinderen, als die op bezoek  
kwamen glinsterden je oogjes. 
Ook je kleinkinderen en kinderen lagen je 
nauw aan het hart en ‘den bompa’ heb je ook 
nog erg gemist. 
We hebben je nu moeten loslaten, bedankt voor 
alles wat je voor ons hebt gedaan en dat was 
heel veel. 
Rust nu zacht lieve ma, lieve bon, je was een 
heel goed mens, een moeder uit de duizend. 

We gaan nog veel aan je denken en je heel erg 
missen. 
 
 Je kinderen, kleinkinderen  
 en achterkleinkinderen 
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