Als je de dingen niet meer weet

Met dankbare herinnering aan En de namen niet meer kent
En wat je weet meteen vergeet

Zodat je onherkenbaar bent

DE HEER Maar als we je bezochten elke keer

< Koppig en eigenwijs
A]-OIS Bae rt Dan was er toch die glimlach weer

En je haren zilvergrijs

Weduwnaar van Francine Nuytiens (12007) Het is ons maar geleend
De vele mooie dingen
Geboren te Hamme op 4 augustus 1929 Onze onbetwistbare eigendom
en te Duffel in het A.Z. Sint-Maarten Zijn de herinneringen

van ons heengegaan op 21 december 2013. Dag papa, bompa

Bedankt voor alles

Wij danken u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of uw stil gebaar. Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45






