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Moeder,
MEVROUW We wisten dat het zou gaan komen
. We moesten je laten gaan
Ellsabeth Kerremans Maar toch bleven we hopen en denken
Het is nog niet gedaan
Weduwe van Adolf Booghmans (12007) We dachten het duurt nog wel even
We hebben nog even de tijd
Geboren te Londerzeel op 11 mei 1927 En wanneer het zover is
en thuis te Kapelle-op-den-Bos Dan zijn we voorbereid
zachtjes van ons heengegaan op 13 juli 2014, Maar het blijkt niet zo te werken
gesterkt door haar geloof. Ondanks het te weten en ondanks het ziek zijn

Was je er toch ineens niet meer
S We weten iets niet zeker
Maar hopen met heel ons hart
Wij danken u voor uw aanwezigheid, We zien elkaar later weer

troostend woord of uw stil gebaar.
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