
Moe, Moemoe, tant Fin, Fin, Finke van den Doo,  

 

Werken en pintjes waren je levensvreugde,  
lief en leed heb je met onze Va gedeeld.  

 

Je vond je geluk bij je familie en vrienden, 

als een vrouw van geven, en niet van nemen.  

 

De laatste maanden heb je je lijden  
moedig gedragen, zonder zeuren, zonder klagen.  

 

Al wie je gekend heeft, zal je nooit meer vergeten.  
Je leeft voor altijd verder in onze gedachten,  
daarom drinken we er samen nog ene,  
zo had je het graag gewild. 

Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon 

hoe ik was toen ik nog alles kon.  

 

† 

 

Jozefine Verschuren 
 

Echtgenote van Frans Jacobs 
  

Geboren te Leest op 8 oktober 1931  
en in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden 

van ons heengegaan op 6 september 2014, 
voorzien van de Sacramenten der Zieken. 

U medeleven is voor ons 
een grote steun 

Bedankt dat u aanwezig was 
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