Minzaam, voorkomend en hulpvaardig heeft iedereen
hem gekend en zo is hij tot het laatst gebleven.

Hij hield van het leven, van de mensen en vooral
van zijn gezin.

Steeds stond hij klaar met een opbeurend woord,
met een grap en een grol en zijn optimisme was
spreekwoordelijk.

Maar het leven heeft ook hem niet gespaard. Geen
groter drama dan je enige kind moeten afgeven,
ook niet je eigen dodelijke ziekte.

Dapper onderging hij die ziekte en hij heeft er tegen
gevochten met al zijn krachten want hij wilde zijn
vrouwtje niet alleen achterlaten.

Uiteindelijk moest hij zwichten en vond troost in de
hereniging met zijn veel te vroeg overleden dochter.
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Liefdevol aandenken aan
DE HEER

Emiel Ceuppens

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar. Echtgenoot van Josée Tourné
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