
 
Je wilde nog zoveel  
maar had niet meer de kracht. 
Je ziekte had je volkomen in zijn macht. 
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden,  
al je zorgen en verdriet  
behoren nu tot het verleden. 
 
Rust nu maar uit. 
Je bent nu bevrijd uit je lijden,  

maar ach, het valt ons zwaar  
van jou te moeten scheiden. 
 
Lieve kinderen en kleinzoon,  
dank voor uw goede zorgen,  
dank voor elk bezoek. 

______ 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of uw stil gebaar. 
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Dankbaar gedenken wij 

 

Jozef Wouters 
 

 

Weduwnaar van Roza De Knop (†1991) 
 

° Mazenzele op 5 januari 1938 

† Mechelen op 23 oktober 2015 

Lieve opa, 
 

Jij was zo blij dat ik gekomen ben. 

Je hebt me alles willen leren, je hield zo van me. 

Je wou overal naartoe met mij en meter. 

Je wou me met alles helpen. 

Je hebt me de fles gegeven. 

Ik ga dikwijls met de verrekijker naar de hemel kijken. 

Daarom zeg ik vaarwel. 

 
    Je kleinzoon Raf 


