Papa,
Jij was altijd bereid om een grapje uit te halen of ons
in het ootje te nemen.
Je stond echter vooral altijd klaar om te helpen.
Je grote wens van de voorbije maanden is nu vervuld.
Je hoeft mama nooit meer te missen.

Je kinderen

Papa,
Wij zullen je ons herinneren als een vrolijke kameraad
die met ons deugnieterij uithaalde toen we klein waren
en later graag een fles champagne of bier bovenhaalde
om met ons te klinken.

Je kleinkinderen

Papa Georges,
Je was mijn speelkameraad en stopte mij bij ieder
bezoek een ijsje toe. Je was fier toen ik danste en zong
voor jou. Ik zal je niet vergeten.
Groet meter Nieuwenrode van mij.

Je achterkleindochter, Inés



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.
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Dankbare herinnering aan

De heer
Georges Cluts
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