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Dankbaar gedenken wij 
 

De heer 

Maurice Van Camp 
 

Echtgenoot van Rosa Somers 

 

Geboren te Leest op 15 november 1942 

en zachtjes ingeslapen in het A.Z. Sint-Maarten 

te Mechelen op 1 april 2014, 

voorzien van de Sacramenten der Zieken. 

 

Lid van OKRA 

_______ 

 

Wij danken u voor  uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 

 

 

Liefste, 

 Nooit meer                                                                                                                   

Wandelen op een middag                                                                                                       

Samen aan de afwas staan                                                                                                     

Jou een krant zien lezen                                                                                                     

Jou zien komen of zien gaan                                                                                                  

Jou horen zingen of fluiten                                                                                                  

Ergens in of om het huis                                                                                                     

Nooit meer samen praten                                                                                                      

Nooit meer kom je thuis. 

    Rosa 
 

Je vader blijft je vader 

zo eigen en vertrouwd 

Je wilt hem niet graag missen 

omdat je van hem houdt 

Maar eens dan komt de dag 

dat je hem moet laten gaan 

Je verstand zegt dat het goed is, 

maar in je ogen blinkt een traan.                                                 

     Je kinderen 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

 

 

 

 

 

Opa, als het waar is wat ze vertellen                                                                                                                        

dat er misschien echt een hemel is                                                                                                                            

Zou je me dan eens kunnen bellen                                                                                                               

Omdat ik je zo vreselijk mis 

                                         Je kleinkinderen 


