
 

Moeke, 
  
Alles ging vlotjes in het leven 
waar je met volle teugen kon van genieten. 
Een lange fietstocht, geen probleem, 
uren dansen, je werd nooit moe. 
Toneel spelen, lekker koken, 
het was voor jou een kunst. 
Je zei dat we niet moesten wachten  
tot we oud waren om onze dromen na te komen. 
We zullen ons altijd je vrolijkheid en je liefde  
voor muziek herinneren. 
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
volgen jouw voorbeeld en de les die ze van jou hebben 
gekregen. 
De laatste jaren ging het moeilijker, 
toch bleef je de eeuwige optimist in “Akapella”. 

Haastig ben je vertrokken voor een lange reis. 
Het ga je goed ginder. 
Bedankt voor alles moeke. 



De families Spoelders en Van Erp 

danken u voor uw aanwezigheid.  

________________________________________________________________________________________________________ 
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Weduwe van François Van Erp (†2005) 

 

° Hombeek op 24 december 1927 

† Kapelle-op-den-Bos op 29 juni 2017 


