
 

Goedheid, bezorgdheid, bescheidenheid,  

in deze drie woorden  

staat voor ons 

uw onvergetelijk beeld gebeiteld. 

Dank U Heer,  

voor haar zorgende liefde,  

voor haar sterk geloof,  

voor haar zachte eenvoud. 

Nu dit schone leven ten einde liep,  

bidden wij U, Heer:  

neem haar op in Uw  

onvergankelijk licht. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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