
 

 
Ons moeder en grootmoeder heeft lang in ons midden  
mogen zijn. 
 

We hebben samen heel veel goede momenten beleefd, 
waaraan we de beste herinneringen bewaren. 
 

Ze was altijd een hele steun voor ons; ook toen we jong  

volwassen waren heeft ze ons wegwijs gemaakt met  
veel liefde en vooral met een luisterend oor. 
 

Ze zorgde altijd voor een warm nestgevoel,  
vooral toen we haar nodig hadden. 
 

Wij willen God danken voor dit oneindig geschenk. 
 

Ze was een sterke vrouw met een lieve glimlach,  
dat was de rode draad in haar leven. 
 

Tot weerzien moeke, vaarwel … 
 

Wij hielden zielsveel van jou  
en blijven oneindig dankbaar. 
 

 Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
  

 

† 
 

Dankbare herinnering aan ons moeke,  

 

MEVROUW 

Martha Tersago 
 

Weduwe van Jules Selleslagh (†2011) 
 

Geboren te Zemst op 16 november 1922 

en zachtjes overleden in het woonzorgcentrum “Akapella” 

te Kapelle-op-den-Bos op 25 juli 2014, 

voorzien van de Sacramenten der Zieken. 

 

______ 

 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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