Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht,
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van je woord,
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.
Je was de echtgenoot, vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, vriend, ...
iemand waar je altijd op kon bouwen.

Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven.
Liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven.
Samen maakten we plezier, samen gingen we op reis.
Nu moeten we verder zonder jou, dat doet pijn!
Afscheid nemen is de geboorte van herinneringen
deze dragen we voor altijd met ons mee,
en zo blijf je elke dag bij ons, in ons hart.

Je dierbare geliefden




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Liefdevolle herinnering aan

De heer
Hendrik Kerremans

Echtgenoot van Bertha De Wachter

° Ramsdonk op 6 mei 1933
1 Edegem op 20 oktober 2017




