
Het is moeilijk om slaapwel te zeggen tegen iemand 

die nooit meer wakker wordt. 

En het is nog moeilijker om me een hemel in te 

beelden waar ik niet in geloof. 

Maar vandaag hoop ik dat ik verkeerd ben. 

Vandaag hoop ik dat er wel een soort van hemel 

bestaat. 

Dat je wel nog wakker wordt, al is het maar daar. 

En dat het er ruikt naar de zelfgemaakte broden 

die opa daar voor je bakt. 

Slaapwel oma. 

 

     Je kleinkind Joke 
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Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 
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Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 
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