"Je hebt de rust gevonden

die je zocht

Al moest je degenen veriaten

die je heel graag mocht

Ik neem vrede met je heengaan

de tijd was gekomen

Je had geen keuze meer maar de traan
Die begint te stromen doet me zo zeer
Waak zacht hierboven

Ik zal je ontmoeten

In mijn dromen”
Van Viassel

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming
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Liefdevolle herinnering aan
Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij teveel. MEVROUW
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen, . .
van wat ik ben is zij een deel. Marle—Clalre DCWUIf
Ik kom haar overal nog tegen,
in wat ik doe, in wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen ° Sint-Denijs-Westrem op 12 maart 1921
waarvan het spoor steeds verder gaat. + Berchem op 17 januari 2018
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