Een zachte, eenvoudige vrouw

was me reeds voorgegaan.

Mijn leven was er een van hard werken
maar ook vol van stil geluk.

Mijn enige wens was de hereniging met
mijn eerste liefde.

De wolken brachten me naar haar

via de eeuwige reis.

We zullen hem missen, elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zijn we blij,

ze zijn daar nu terug samen
voor eeuwig in onze gedachten
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Wij danken u voor uw aanwezigheid, T

troostend woord of uw stil gebaar.
Dankbare herinnering aan

DE HEER
Jan Keulemans

Weduwnaar van Jeanne Breuckeleers
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