Paul

Jij en Jeanne
Jullie deelden
jullie grote verlies
met ons

Wij deelden

onze tranen

met jullie

En telden af

die winterdagen
en -nachten

Tot de zon

weer

door de wolken brak

Paul

De dood

vertelde ons:

-al lang geleden-
Léef

Geniet

van de warmte
-mekaars warmte-
en toen

deelden we

lief én leed

een lach mét een traan
we lachten de

Rille winterkou
buiten
Man-man-man,
wat hebben we

't goed gehad
samen!

Tot de winter terug
binnensloop
Natuurlijk...!



De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
uw troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45

de heer Paul Aerts

man van Jeanne Van den Brande
papa van Cathy Aerts (° 28-10-1968 1 10-12-2001)

Paul werd op 6 september 1941 geboren te Breendonk
en overleed op 15 november 2015 in Edegem.



