Vake,

Je weg op deze wereld was lang en mooi!

Meer dan 60 jaar stond ons moeke aan je zijde.

Zij steunde jou in alles wat je ondernam.

Zij heeft jou met liefde verzorgd tot aan je laatste adem.
Wij, je kinderen, verliezen met jou een fantastische vader.
Jij gaf ons raad, stond achter ons als we beslissingen namen.
Wij konden steeds op je rekenen.

Voor je kleinkinderen was je een vake die hen beleefdheid
en respect voor alles bijbracht.

Voor je achterkleinkinderen was je gewoon een hele, lieve man
die genoot van een kleine kapoen op zijn schoot!

Jij, een vake om nooit te vergeten!

Moeke, je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Willy Neefs

Echtgenoot van Fanny Lauwens

° Leest op 2 februari 1928
t Kapelle-op-den-Bos op 19 november 2016

Ere-schepen van CD&V
Lid van de K.K. Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” en KWB



