
Achter je ligt een leven van werken en plicht  

en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.  

Flink was jij je hele leven;  

moedig ben je tot het einde gebleven.  

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,  

maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.  

 

—— 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 

 

Isidoor Piscador 
 

Weduwnaar van José Goovaerts (†2001) 

 

Geboren te Tisselt op 14 augustus 1930 

en in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden 

van ons heengegaan op 7 oktober 2017, 

gesterkt door zijn geloof. 

 

Lid van de bond der gepensioneerde van N.V. Eternit 

Lid van OKRA 
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