
Dankjewel, 
 

voor die zomerdag die je ons nog hebt gegeven, 
die voorlaatste herfstdag van je leven. 
 

’t Was als een zonnetje dat je voor ons straalde, 
jij deug-Annietje, samen feestte, leuke dingen ophaalde. 
 

Zo tof, je gaf allen ons nog een zoen, wuif en een lach, 
voor je je terug naar je kleine kamertje begaf. 
 

Je ging zo gelukkig weg, kon terug eens slapen zonder zorgen, 
voor jou voorgoed ’t gevoel weg van een maandagmorgen... 
... die...  begon – jij was al ver weg – op de intensieve, 
met dicht rondom je heen al je hartedieven. 
 

Gisteren alles nog zo fleurig en kleurig, vandaag onverwacht al  
winterwit, voor alles en iedereen zo’n plotse prik, wat was me dit. 
 

Maar laat ons allen blij zijn, wie had op zo’n bijzonder afscheid  
kunnen hopen, zo’n mooi eindemoment, omarmd, dat ’t zo naar 
moeders wens is verlopen. 
 

Met de lentebloesem nog ver van hier, al klaar in de knopjes, 

laat ons denken aan ons Ma op schoot bij haar Moe,  

nu in haar nopjes! 

 

       je zoon Rudy  
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† 

Dankbare herinnering aan 

 

Mevrouw 

Annie Geerts 
 

Echtgenote van René Degheselle 
 

° Mechelen op 29 oktober 1939 

† Bonheiden op 29 oktober 2018 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


