
‘n Beetje  

sterven doe je niet ineens  

maar af en toe ‘n beetje  

en alle beetjes die je stierf  

‘t is vreemd, maar die vergeet je  

het is je dikwijls zelfs ontgaan  

je zegt: “ik ben wat moe”  

maar op ‘n keer dan ben je aan  

je laatste beetje toe. 

     Toon Hermans 

_______ 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

De heer 

Frans Puttemans 
 

Echtgenoot van Mia Willems 

Papa van Erwin en Anja 

Opa van Nick 

 

° Hombeek op 27 juli 1947 

† Kapelle-op-den-Bos op 4 december 2014 


