
Dankbare herinnering aan 
 

Marcel De Backer 
 

Wat zo veraf leek, is plots heel dichtbij. 

Je bent in ons midden heengegaan, geliefd en vertrouwd. 
 

Je was een sterke mens, onvermoeibaar. Je hebt gevochten tot het 

allerlaatste; zonder aarzeling, zonder omzien. 

 

We vragen ons af hoe we verder moeten leven 

met de leegte, het gemis … 

Zoveel liefde hadden we je nog willen geven. 

Nog een heel eind hadden we met je willen meegaan. 

 

We kunnen jouw warmte nog voelen. Jouw stem klinkt ons nog in de 

oren. Jouw beeld staat gegrift in ons geheugen, 

ons hart en onze ziel. 
 

Je had het leven lief. Wij hebben jou ontzettend lief. 

Bedankt voor alles. Het ga je goed. 

 

Dikke kus van ons allemaal. 

 


