
“Sjoe, vake, Julien, 

 

Wat zijn we trots op jou. 

Hoe moedig jij je ziekte gedragen hebt, 

hoe sterk jij was, tot de laatste moment. 

Jij klaagde nooit, jij bleef geloven. 

 

Je was iemand die het geluk vond in de kleine dingen. 

 

Je zorgde zo goed voor moeke. 

Wat jullie betekenden voor elkaar, 

valt niet te verwoorden. 

Zij was ongetwijfeld jouw grootste geluk. 

 

Wij zijn je dankbaar, 

voor alles wat je gedaan hebt,  

voor wie je was. 

Je wilskracht zal ons blijven inspireren.” 

† 
 

Dankbare herinnering aan 
 

De heer 

Julien Haelwaeters 
 

Echtgenoot van Julia Van Crombruggen 

 

Geboren te Heffen op 30 mei 1929 

en in zijn huiskring te Nieuwenrode 

van ons heengegaan op 22 februari 2015 

gesterkt door zijn geloof. 

 

——— 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 
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