
 

‘n beetje sterven doe je niet ineens  

maar af en toe ‘n beetje  

en alle beetjes die je s�erf  

‘t is vreemd, maar die vergeet je  

het is je dikwijls zelfs ontgaan  

je zegt: “ik ben wat moe”  

maar op ‘n keer dan ben je aan  

je laatste beetje toe. 

   Toon Hermans 

 

 

 

 

Lieve Meter,  

je was het licht in onze ogen, 

de hoop in ons leven. 

Wie had gedacht  

dat we je ooit af moesten geven. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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