Als dan uiteindelijk het doek valt, nooit meer...

toegewijde echtgenote, zorgzame moeke,
loyale zus, gastvrije schoonzus
meter-uit-de-duizend
attente tante, trouwe vriendin
bescheiden bruggenbouwer
levenswijze vrouw

Als dan uiteindelijk het doek valt, niet meer...

vertellen over wat je beroert,
genieten van een glas rode wijn,
regelen, organiseren, plannen...

niet meer...
moeizaam hoeven loslaten
van dingen die anders lopen dan je hoopt en
van al wie je lief hebt.

Als uiteindelijk het doek gevallen is

en deze mozaieksteentjes

finaal

een glashelder beeld vormen van

‘grootheid door eenvoud’,

dan word jij onze inspirerende bron waaruit wij dankbaar putten.

De mist trekt op.
Duisternis maakt plaats voor licht... langzaam.



Het is nu tijd om los te laten... alles. Laat maar...
Wij zullen je wel vasthouden.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.

Dankbaar gedenken wij

Renilde Van de Voorde
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