
 

Lieve moeder 

 

Onze laatste zondag samen 

Een afscheid in de lijn van een lange tradi�e 

Het was jouw familiemoment 

De bekroning van een lange werkweek 

Rond lekkers op het ritme van de seizoenen, feest- en verjaardagen 

Met liefde bereid, met gulheid gedeeld 

Zonder veel woorden 

 

Je was een doener, nooit een klager 

Jij ging je weg en wij mochten de onze gaan 

Samen met vader al�jd in rep en roer voor de winkel en jullie kinderen 

In je beetje vrije �jd speelde je met ons 

 

Je was zo trots op je kinderen, hun partners, je klein- en achterkleinkinderen 

Je genoot als we op ons paasbest op bezoek kwamen 

 

Wat hebben we je gulle lach gemist het laatste jaar 

De kracht en de moed waarmee je tot het einde doorging  

waren het ul�eme bewijs van je sterke persoonlijkheid en je liefde voor ons 

 

Je was een bijzondere moeder om eeuwig trots op te zijn. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of s�l gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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