
 

Liefste papa, opa,  
 
Plots kwam het afscheid. Zo snel, dat had niemand verwacht. 
We hadden nog zoveel plannen om samen te genieten. 
Je was een stille, lieve man. Dapper heb je moeilijke watertjes 
doorzwommen. 
Met een warm hart denken we terug aan de vele leuke momenten 
die we met jou mochten delen. 
De talrijke treinuitstappen met gegarandeerd een tussenstop in 
een restaurantje voor je favoriete menu : mosselen en als afsluiter 
steevast een Dame Blanche. 
Luisteren naar je boeiende verhalen die je kruidde met een portie 
humor. 
Op zaterdagavond samen liedjes meezingen met Sing that Song. 
Voor de kleinkinderen was opa’s en oma’s huis een tweede stekje : 
de opvang voor en na school, ’s morgens verse eitjes smullen om  
de dag goed te beginnen, gaan blokken bij opa die met liefde zorgde 
voor een lekkere oma’s thee met een koekje als vieruurtje, opa’s 
taxi stond altijd klaar… 
Bedankt voor alle mooie herinneringen. Je hield onvoorwaardelijk 
van ons en wij van jou. We zullen je heel erg missen. Je blijft voor 
altijd in ons hart. 
 
    Rudi, Christine, Carine, Evi en Wim 
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Om uw aanwezigheid, om uw vriendschap, 

om uw blijken van deelneming, 

van harte dank  
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