
   

 

Met jouw woorden als een lied 

danste je door het leven 

Zoals je iedereen steeds liefde kon geven 

was je echt uniek 

 

Je was een stralende mama 

een goedlachse meme 

zo zorgzaam en lief 

Je hield van het leven  

en alle mensen om je heen 



 

 

 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

† 

 

Liefdevolle herinnering aan 
 

Mevrouw 
 

Paula De Bakker 
 

Weduwe van René Huysegoms (†1982) 
 

 

° Kapelle-op-den-Bos op 21 oktober 1939 

† Mechelen op 26 januari 2024 


