
Lieve zoon Jean-Pierre, 

 

Wij ouders, zijn oneindig diep geschrokken toen men ons 

op de hoogte bracht dat je ons plotseling s�l had verlaten. 

We hadden geen kans om afscheid te nemen  

of jou te bedanken voor de liefde die jij ons hebt gegeven 

en voor de oneindig vele hulp die wij gekregen hebben. 

Dit waren jouw laatste woorden  

“DAG MOEDER, TOT MORGEN”.  

De morgen kwam maar jij niet. 

Deze woorden zijn voor eeuwig in ons geheugen gegri,. 

Rust zacht zoon! 

 

        Je ouders 

Liefste broer,  

 

“ ZUS ” zo sprak je mij al�jd aan. 

Wat ga ik  dat ontze1end missen! 

Het valt me heel zwaar om: 

nooit meer je stem te zullen horen, 

nooit meer je lach te zien, 

nooit meer samen te genieten van een mooie dag. 

Niets zal nog hetzelfde zijn in ons leven. 

Maar het houden van jou 

en alle herinneringen zijn gebleven. 

Ik ga je verschrikkelijk hard missen! 

Rust zacht lieve broer ♥ 

 

     Uw “ ZUS ” Arle1e 

Liefste papa,  

 

Jou plots moeten loslaten doet zoveel pijn, 

maar weet dat je in ons hart er al�jd zal zijn. 

We gaan je missen! Bedankt voor alles! 

 

    Nancy en Bart 

 

 

Liefste Jean-Pierre, 

 

Waarom heb je mij verlaten? 

Het was plots en onverwacht. 

Wie had dit gedacht? 

Ik zal je nooit vergeten! 

Rust zacht! 

 

    Astrid 



   

Jean-Pierre Robijns 

° 20 mei 1954   -   † 25 mei 2018 

Partner van Astrid Verbelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of s�l gebaar. 
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