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† 
 

Mooie herinnering aan 
 

Mevrouw 

Rachel Verbruggen 
 

Echtgenote van Louis Van Campenhout 

 

Geboren te Wolvertem op 2 maart 1921 

en te Wolvertem in het woonzorgcentrum 

Residentie Van Horick 

van ons heengegaan op 4 mei 2014, 

voorzien van de Sacramenten der Zieken. 
 

_____ 

 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of uw stil gebaar. 

Liefste moe, moemoe, 
 
We zullen je niet snel vergeten. In ons geheugen staan ze 
scherp, alle herinneringen. Het doet raar dat we jouw stem 
niet meer zullen horen.  
 
Ja, je hield je soms niet in. Je wist goed wat je wou. Daar 
hadden wij niet veel tegen in te brengen, tegen dat gouden 
hart van jou.   
 
Je verstond de kunst van geven, van goedheid en liefde.  
Nooit kwamen we iets tekort. We hebben heerlijk gegeten. 
Het leven heeft ons met jou al zalig gesmaakt.  
 
Zoete en bittere tijden wisselden elkaar af. Je verzette je  
moedig door je droefenis heen. Klein mannen werden  
geboren en zaten nog op je schoot. Je kinderen leefden  
zo voor een stukje voort. 
 
Jij en onze va. Dat was een stevig paar. Jullie ontfermden 
zich veelvuldig over elkaar. Je bleef verliefd tot de laatste dag. 
Tot de dag dat je besloot dat hij in goede handen was.  
 
Dag mooie, fiere en warme vrouw. Dag moeder, dag moemoe. 
God waakt verder over jou. Bedankt voor wie je was en zoals 
je altijd zei: “bedankt dat ge gekomen zijt en neemt er nog 
een snoepeke bij”. 
 
Je kinderen en kleinkinderen. 

 


