
Tu as chéri ta famille par ta présence de tous les instants,  

Tu nous as communiqué ton enthousiasme,  

ton humour et ta joie de vivre, 

On peut dire que tu as accompli la tâche de ta vie … 

Et pour cela nous te sommes tellement reconnaissants, 

Chère maman, nous te portons à jamais dans nos 

cœurs.  

 
 

Als vreugde en kracht je leven tekenen, 

als humor steeds om de hoek loert, 

als betrokkenheid en familiale verbondenheid 

gekoesterd worden, 

dan vervulde je je taak in dit leven. 

Je aanstekelijk enthousiasme en levensvreugde 

heb je ons geleerd. 

En daarvoor zijn we je zo dankbaar. 

We dragen je verder in warme herinneringen. 

† 

 

Liefdevolle herinnering aan 
 

Mevrouw 

Bettina Cobbaert  
 

echtgenote van Claude Darimont 

mama van Stéphane - Laurence - Estelle  

 
Geboren te Aalst op 26 augustus 1961. 

Overleden te Brussel in het Jules Bordet Instituut 
op 22 juli 2016. 

 

______ 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of stil gebaar. 
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