Dank je wel vake voor wie je was.

Je was een voorbeeld voor ons op gebied van werklust,
doorzettingsvermogen, liefde voor je partner.

Je kon genieten van de kleine dingen van het leven.
Je bemoedigende woorden, je helpende handen,

je vergevingsgezindheid, je liefde voor ons en onze
kinderen en zo veel meer zullen we nooit vergeten.

Je hebt bij ieder van ons een speciale plaats in ons
hart.

Rit, Nick, Chris, Bart, Else

Nooit meer samen opstaan en samen ontbijten

nooit meer mij voorlezen uit de krant

nooit meer samen werken in de tuin

en genieten van de tuin

nooit meer praten met jou

nooit meer samen tv kijken en samen in de auto zitten
je bent er niet meer

maar in mijn gedachten zijn we altijd samen

Bertha



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45
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Liefdevolle herinnering aan

De Heer
Frans (Cois) Van den Sande
Echtgenoot van Bertha Keulemans

° Leest op 1 december 1933
t Antwerpen op 30 september 2015



