Mama,

Jij schonk ons het leven en gaf ons al jouw liefde
Liefde zoals er geen ander is...

zoals die van een moeder voor haar kinderen.

Van wie wij nu zijn, ben jij een deel
We hebben je niet verloren,
daarvoor gaf je ons teveel.

wat jij ons zei , dat blijven we horen

Mama,

Het doet zo vreselijk pijn,

maar afscheid nemen doen we niet.
De liefde die jij ons gaf

zal voor altijd blijuen leven

we zullen altijd van je houden,

ook al moeten we je nu laten gaan.

Mama,
Dit is geen afscheid, maar tot dan... tot ziens...




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.
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