Ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in mij geloofd zal eeuwig leven
“Johannes”

Mevrouw

Julia De Boeck

Weduwe van de heer Frans Verbelen (2013)

Geboren te Tisselt op 1 september 1927
en zachtjes heengegaan in het Sint-Jozefziekenhuis
te Willebroek op 30 mei 2016,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van de KVLV, OKRA en Ziekenzorg.

De uitvaartviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Jan De Doper te Tisselt
op zaterdag 4 juni 2016 om 10 uur.

Aansluitend wordt zij te rusten gelegd in het familiegraf
op de begraafplaats van Tisselt.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Sonja De Wit,
Mechelseweg 223 Kapelle-op-den-Bos,
vrijdag 3 juni 2016 tussen 18.30 uur en 19 uur.

We zullen Julia in het bijzonder gedenken
tijdens de eucharistieviering in hoger genoemde kerk
op zaterdag 23 juli 2016 om 18 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Ludo Verbelen

Monique Verbelen

Patrick en Katelijne Verbelen - Van Nerum
Hannelore Verbelen
Elisabeth Verbelen

Frank en Gerda Hansoul - Verbelen
Amber Hansoul
Iemen Hansoul

haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonzus, schoonbroer,
neven en nichten.

De families De Boeck, Verbelen,
Van Doorslaer en Van Win.

Met dank aan allen die voor haar gezorgd hebben.

Rouwbetuiging:
Familie Verbelen - De Boeck
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - Tel. 015 20.40.45



