
Pa, 

Je zei het niet, maar wij wisten het 

je hield van ons. 

Je bewonderde de natuur, de vlinders, 

de bloemen en de dieren. 

Je was een doorzetter en een werker. 

Eenvoud sierde je, want je was innerlijk rijk. 

 

Groot was je wilskracht. 

Je verzet tegen je ziekte was onuitputtelijk. 

Maar je hart was moe gestreden. 

Te vroeg, je wilde nog zoveel doen. 

 

Dank voor je steun, kennis 

en levenswijsheid die we zonder veel woorden 

mochten ontvangen. 

Je was een voorbeeld voor ons allen. 

We zullen je missen. 

Pa, nu mag je welverdiend rusten. 

† 
 

Dankbare herinnering aan 
 

 

De heer 

François De Becker 

Gewezen Seingever 1ste klas N.M.B.S. 

Echtgenoot van Rita Slachmuylders 

 

Geboren te Wespelaar op 29 december 1947 

en te Mechelen in het A.Z. Sint-Maarten 

van ons heengegaan op 7 augustus 2015, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken. 



 ____________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


