
† 

 

Met dankbare herinnering aan 
 

Mevrouw 

Victorine Op de Heyde 
 

Weduwe van Vital Emmeregs (†2002) 

 

Geboren te Tisselt op 13 februari 1929 

en in haar huiskring te Leest 

van ons heengegaan op 16 januari 2015, 

voorzien van de Sacramenten der Zieken. 

 

Lid van OKRA en Ziekenzorg. 

________ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 

Moe, 
 
Met veel pijn in ons hart moeten wij je afgeven. 
Je was voor ons een moeder uit de duizend. 
Voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen was 
je die “lieve moeke” waar ze zoveel van hielden. 
Iedereen was steeds welkom bij jou. 
Met je lieve glimlach op je gezicht was je  
zo gelukkig. 
Dankbaar zijn we dat je zo lang in ons midden 
mocht zijn. 

Liefste moe, nu moeten wij je in Gods handen 
geven. 
Zorg hierboven voor ons zoals jij altijd met veel  
liefde en opoffering hebt gedaan. 
In onze gedachten en in ons hart zal je er altijd  
blijven als onze liefste moe. 
Bedankt voor al het goede dat je ons hebt  
meegegeven. 
Rust nu maar uit. 
 
 Je kinderen, kleinkinderen  
 en achterkleinkinderen. 
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