“Marieke”

Zo is je naam,

Zo ben je nog altijd bij ons.

Met vreugde verwacht,

maar vreugde veranderde snel in droefheid.
Men zei: “Ze zal niet lang leven!”

Je wilskracht was groot

Je leerde leven met je handicap.

Stille bewondering leeft in ons hart.
Gedragen door de liefde van je ouders,

je broers en zus, werd je volwassenen

en een heel sterke vrouw.

Meelevend met lotgenoten bracht je bij
welzijnszorg en ziekenzorg, je kende hun noden,
en was je een pleitbezorger voor hen,

hier ter plaatse maar ook in Brussel.

Moge de droefheid die wij thans voelen
omwille van je heengaan nu veranderen in vreugde.
Omdat je nu leeft in het Vaderhuis,

samen met hen die je zijn voorgegaan.

Rust nu maar zacht.




De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
uw troostend woord of uw stil gebaar.
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Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Marieke Van Doorslaer

° Nieuwenrode op 22 juli 1929
t Mechelen op 2 november 2015




